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“Als je de ernstig zieke kinderen ziet lachen, dan weet je waar je het allemaal 
voor doet.” Deze mooie woorden zijn van Rein Lander, oprichter van de stichting 
Pallieter. Sinds 2000 zet deze stichting zich in voor het ondersteunen van kinde-
ren die palliatieve zorg behoeven. Palliatieve zorg betekent het verzachten van 
de kwaal, zonder de ziekte tot genezing te brengen. De verzachting verbetert de 
kwaliteit van het leven voor de kinderen en hun gezinsleden. Bijzonder is het feit 
dat de stichting Pallieter volledig drijft op vrijwilligers. Wij zijn gastvrij ontvangen 
door Rein Lander op Pallieterburght. Een impressie van een gesprek met een 
zeer inspirerende en bevlogen persoonlijkheid. 

Direct bij binnenkomst in Pallieterburght in Capelle aan den IJssel, is de  
aangename en warme sfeer voelbaar. “Dat is ook de bedoeling”, vertelt Rein 
Lander. Hij ontvangt ons hartelijk en we krijgen een rondleiding door het  
kinderhospice. “Het moet hier voor kinderen en hun ouders een soort paradijsje 
op aarde zijn.” De stichting Pallieter heeft zich sterk gemaakt voor de realisatie 
van het hospice voor ernstig zieke kinderen. 

Pallieterburght
Er zijn helaas veel kinderen die te maken hebben met een ernstige of chronische 
ziekte. Verzachting is dan vaak het enige dat kan worden geboden. Verzorging  
in de thuissituatie is vaak zwaar voor de ouders en overige gezinsleden.  
Dan is een kinderhospice, zoals Pallieterburght, een aangenaam en goed  
alternatief. Ernstig zieke kinderen verblijven hier in een gezinsvervangende  
omgeving, waarin ze huiselijk en vertrouwd worden verzorgd door gekwalifi-
ceerd personeel. Het is echt een veel leukere omgeving dan een ziekenhuis. 
De zorg vindt plaats dankzij een unieke samenwerking tussen het Sophia  
Kinderziekenhuis, Stek Jeugdhulp en het Kinderteam Thuiszorg Rotterdam. 

Kwaliteit vaan leven
Pallieterburght is één van de vele projecten welke mogelijk is gemaakt  
dankzij de stichting Pallieter. Stichting Pallieter zamelt fondsen in om projecten 
te ondersteunen en mogelijk te maken. “Bij de stichting Pallieter draait alles  
om de kwaliteit van leven voor ernstig zieke kinderen. Dat staat in alle  
opzichten centraal,” vertelt Rein. Hij benadrukt dat de stichting niets doet  
voor alle organisaties die professionele sponsorwerving hebben. 

Wensen in vervulling
Rein vervolgt: “Wij geven ook geen geld, maar laten wensen in vervulling  
gaan. Men kan wensen bij ons indienen. Als wij vervolgens akkoord gaan, lo-
pen alle facturen via onze stichting. Nogmaals: wij geven dus geen geld en het 
draait echt om het welzijn van de kinderen. Wij helpen echt alleen als het ten  
goede komt aan de ernstig zieke kinderen.”

Nieuwe projecten
Er zijn allerlei projecten waar men mee bezig is. Zo heeft de stichting  
Pallieter meegewerkt aan de nieuwbouw van kinderhospice De Glind in  
Barneveld. Rein: “Daarnaast is in Den Dolder een kleinschalig kinderhospice 
ZonnaCare waar wij er voor hebben gezorgd dat er nieuwe apparatuur kon  

worden aangeschaft. Ook hebben wij medewerking 
verleend aan een kinderhospice in Afrika.”

Snoezelkamer
“Voor het Sophia Kinderziekenhuis hebben wij 
voor een rijdende snoezelkamer gezorgd. In Pal-
lieterburght zelf is onlangs weer nieuw speelgoed 
voor de kinderen aangeschaft. Ook gaan we in het  
Sophia Kinderziekenhuis een kamer in dezelfde  

stijl inrichten als in Pallieterburght. Zodat de kinderen over en weer in dezelfde 
ruimte en sfeer verkeren.”

Bezorgdheid
Rein uit ook zijn bezorgdheid: “Wat er in Nederland in de zorg aan de hand is, 
kan echt niet,” vertelt hij. “Er vinden zoveel bezuinigingen plaats. Wat te denken 
van de achthonderd verzorgingsinstellingen die dicht moeten in ons land. Dat 
kan toch niet!” Als protest tegen al deze bezuinigingen heeft Rein Lander onlangs 
zijn Koninklijke onderscheiding teruggestuurd. Een gebaar dat deze bijzondere 
man symboliseert! 

Lichttherapie
Rein vervolgt: “Alles kost veel geld en inspanning. Wij willen ook in de toekomst 
proberen te blijven zorgen voor ernstig zieke kinderen die het echt nodig heb-
ben. Wat ik nog graag zou willen verwezenlijken is een medisch centrum bij Den 
Dolder waar specifiek met lichttherapie voor zieke kinderen wordt gewerkt. Ook 
mijn vrouw zet zich daar sterk voor in en ik wil daar voldoende tijd en aandacht 
aan besteden.”

Vriendenclub
De communicatie van de stichting Pallieter is helder en duidelijk. Rein: “Wij heb-
ben een vertrouwensband opgebouwd. Wij maken duidelijk en tasbaar wat we 
doen.” Sponsoring kan op diverse manieren. Wie zich op langere termijn wil bin-
den, kan lid worden van de Vriendenclub. Leden, particulieren of bedrijven on-
dersteunen de stichting Pallieter dan drie jaar lang met minimaal 500 euro. Het 
is natuurlijk ook mogelijk om een bedrag te doneren of in natura te sponsoren. 

Ondersteunen
Interesse om de stichting Pallieter te ondersteunen? 
Bezoek dan de website: www.pallieterhelpt.nl of neem contact op 
met Rein Lander, telefoon: 06 – 106 55 999 of via info@pallieterhelpt.nl 

Stichting Pallieter:

“Als je ernstig zieke kinderen ziet lachen,   weet je waar je het voor doet”


